Groot is de leegte en het verdriet,
mMooi zijn de herinneringen

mevrouw

Geboren te Aalst op 9 februari 1935 en
overleden in Residentie Sara te Liedekerke op 27 april 2024,
gezalfd met het Heilig Oliesel.

Dit melden u met diepe droefheid:

Marina en Luc De Smedt - d'Haese,

Christa De Smedt,
haar kinderen.

Yannick en Sien(v) Van den Bremd - Straetmans,
Jens en Phaedra Van den Bremd - Van Linthout,
Louise, Céleste, Lila,
Jera Mulaj en vriend,
Killian Jerin Mulaj,
haar kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Theo en Lisette(t) Van den Eede - De Pauw,
kinderen en kleinkinderen,
haar broer, neven en nichten.

Volgens de wens van Lucienne
heeft de vitvaart plaats in intieme kring.

U kan Lucienne een laatste groet brengen in het rouwcentrum Verbeiren,
Perenboomstraat 5 te Erembodegem op vrijdag 3 mei van 16 tot 18 uur.

Met dank aan huisartsenpraktijk De Sadeleer en
het personeel van Residentie Sara te Liedekerke voor de goede zorgen.

BLOEMEN NOCH KRANSEN

Rouwadres: Uitvaartzorg Verbeiren

t.a.v. familie mevr. Lucienne Van den Eede
Hogeweg 27, 9320 Erembodegem

Online condoleren www.begrafenissen-verbeiren.be
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