
 

 

 
              

                   

Met droefheid om zijn heengaan, maar dankbaar om wat hij 

voor ons is geweest nemen we afscheid van 

 

† 
 

De heer 

Pierre De Wetter 
echtgenoot van Erna Clauwaert 

 

Geboren te Meldert op 18 februari 1946 

en omringd door zijn familie thuis overleden op 9 februari 2021. 

 

Lid van OKRA 

   Dit melden u diepbedroefd: 
                                                           

Erna Clauwaert     zijn echtgenote 

 

Gunther De Wetter en vriendin Vanessa      zijn zoon 

 

Bauke De Wetter en vriend Casper      zijn oogappel 

 

Frans en Clementine De Wetter - Wailly, kinderen en kleinzoon 

Albert en Mathilde De Wetter - De Mey, dochter en kleindochter 

Marie-Louise(†) Clauwaert 

Jozef en Marleen Clauwaert - Bruyninckx, kinderen en kleinkinderen 

                 
         zijn broers, schoonbroer, schoonzussen, neven en nichten  

 

De families De Wetter - Clauwaert - Van Mulders - Ottoy 

        

 

   Met dank aan zijn huisarts dr. Kindermans, thuisverpleging  

   Wit-Gele Kruis en dienst hematologie van het OLV Ziekenhuis te Aalst 

   voor de goede zorgen.  

  

 

  Online condoleren via www.begrafenissen-verbeiren.be 

   Rouwadres: 

   Uitvaartzorg Verbeiren 

   Hogeweg 27, 9320 Erembodegem 

   Ter attentie van familie De Wetter - Clauwaert     

 

Uitvaartzorg Verbeiren Erembodegem - Aalst  053/78 73 18  

 

De uitvaartliturgie, gevolgd door de bijzetting in de familiegrafkelder 

op de begraafplaats van Erembodegem zal plaatsvinden 

in alle intimiteit. 

 

 

U kan Pierre een laatste groet brengen in het rouwcentrum  

Verbeiren, Perenboomstraat 5 te Erembodegem  

op vrijdag en dinsdag a.s. van 18 tot 19 uur. 

 

Dat hij rust in vrede. 

 



 

 

Mijn lieve pepeetje, mijn beste vriend, mijn held 

Je was zo’n stralende en geliefde persoon, 

zowel van binnen als vanbuiten beeldschoon. 

Met alles wat er gebeurde was je content, 

negatief zijn is iets wat jij niet hebt gekend. 

 

Ik mis de “dag mijn siske” als ik binnenkwam 

en de “zie ne keer wat een felle madam”. 

Het besef dat ik je moet missen doet me pijn, 

maar ik weet dat je altijd hier bij ons zal zijn. 

 

Je zal ons beschermen en voor ons waken 

en je zal ons altijd gelukkig blijven maken. 

Bedankt voor alle liefde die je ons hebt gegeven. 

Je blijft in onze herinneringen verder leven. 

 

We zijn zo dankbaar voor het mooie leven met jou. 

Pepeetje, weet dat ik voor altijd van je hou! 

Rust nu maar na deze lange en vermoeiende strijd. 

Je zit in ons hart voor eeuwig en altijd. 

Je siske, Bauke 


