
 

 

        Met droefheid om haar heengaan, 

         maar dankbaar om wat zij voor ons is geweest 

       nemen wij afscheid van 

 

† 
 

MEVROUW 

Huguette Van Herpe 
Echtgenote van Julien Duysburgh 

 

Geboren te Zottegem op 4 juni 1931 

en omringd door de familie overleden in het ASZ  

te Aalst op 28 februari 2018. 

 
 

Gezalfd met het H. Oliesel. 

 

   Dit melden u met diepe droefheid: 

    

   Julien Duysburgh                                     haar echtgenoot
                                                

   Ingrid(†) Van Herzeele, Paul Verscheure en vriendin 

   Herbert en Greta Van Herzeele - Vercammen 

   Esmeralda Van Herzeele 

   Geert en Sigrid Van Herzeele - Beirnaert 

   Bart en Anne Van Dorpe - Duysburgh 
                                                                      haar kinderen  
 

   Nicholas en Natalie Damman -Janssens, Alec 

   Bart en Valérie Verscheure - Van Pottelbergh, Loewie 

   Igor en Annelies Van Herzeele - Pede 

  Jelle en Claudia D’Hondt - Rombaut 

  Jasper en Rosa D’Hondt - Tyyskä   

   Niek en Kato Neirinckx 

   Ben en Lara Van Dorpe 

                      
                                    haar kleinkinderen en achterkleinkinderen                            

 

De families: 

Van Herpe - Duysburgh - Van Herzeele - Menschaert - Steurbaut 

   

    Met dank aan haar huisarts Dr. Jan Van De Velde en familiehulp 

    voor de goede zorgen.     Speciale dank aan Chris en Maya.  

                                  

   Online condoleren kan via  www.verbeiren-bael.be 

   

 

    Rouwadres:   

    Dirk Martensstraat 62  9300 Aalst  

De uitvaartliturgie, gevolgd door de bijzetting in de familiegrafkelder 

op de begraafplaats van Aalst, zal plaatsvinden in alle intimiteit. 

  

 

U kan Huguette een laatste groet brengen in het rouwcentrum  

Verbeiren-Bael, Perenboomstraat 5 te Erembodegem,  

op dinsdag en woensdag van 18 tot 19 uur. 

 

 

DAT ZIJ RUSTE IN VREDE 

 

Begr. & Grafz. Verbeiren-Bael  Erembodegem-Aalst 053/78.73.18 



 

 

 

 

 

 

Als de geest van de mens 

met de dood mee zou verdwijnen, 

dan kon ons hart nergens 

meer voor openstaan. 

Want “houden van” is voor eeuwig 

dat is niet met de dood meegegaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 


