
 

 

Met droefheid om haar heengaan, 

maar dankbaar om wat zij voor ons is geweest 

nemen we afscheid van     

                      

† 
 

MEVROUW 

Anita Muylaert 
Echtgenote van Gaston Impens 

 

Geboren te Erembodegem op 21 februari 1948 

en godvruchtig overleden in het OLV Ziekenhuis   

te Aalst op 18 april 2020. 

 

   Dit melden u met diepe droefheid: 
 

   Gaston Impens          haar echtgenoot 

 

   Johan en Veronique Impens - De Swaef en kinderen 

   Erik en Veronique Schelck - Impens 
 
                        haar kinderen 

 

Haar schoonbroer, schoonzus, neven en nichten. 

    

   De families  

   Muylaert - Impens - De Witte - Van Droogenbroeck   

 

   Met dank aan de thuisverpleging, haar artsen en  

   het verzorgend personeel van het OLV Ziekenhuis te Aalst         

   voor de goede zorgen. 

     

   Online condoleren www. begrafenissen-verbeiren.be 

    

   Rouwadres: 

   Uitvaartzorg Verbeiren 

   Hogeweg 27 9320 Erembodegem 

   Ter attentie van familie Impens - Muylaert 

De uitvaartliturgie, gevolgd door de bijzetting op  

het urneperk op de begraafplaats van Erembodegem 

heeft plaatsgevonden in alle intimiteit. 

Dit omwille van het coronavirus. 

 

 

DAT ZIJ RUSTE IN VREDE. 

Uitvaartzorg Verbeiren Erembodegem-Aalst 053/78 73 18 



 

 

      

Mama-tje toch, 

Het is zo oneerlijk en onmenselijk.  

We konden niet eens afscheid van  je nemen.  

Daarom willen we vooral aan de mooie herinneringen denken. 

Aan de mama die voor ons ging thuiswerken, zodat ze er altijd was 

als we van school kwamen. 

Aan de mama die ons aan de schoolpoort kwam ophalen en ons 

overal naartoe bracht. 

De mama die thuis feestjes voor ons organiseerde als er iets te vieren viel. 

De mama die altijd lekker voor ons kookte en die ons later zelf haar 

kooktalenten meegaf. 

De mama met wie we konden gaan shoppen, een koffietje gaan drinken 

of een terrasje doen. 

De mama die samen met papa er voor zorgde dat we elk jaar een  

mooie reis maakten. 

De mama die als we later zelf op reis gingen, er altijd voor zorgde dat we 

in een proper huis terugkwamen en een welkomsboeketje op tafel zette. 

De mama die er steeds en in alle omstandigheden, voor ons ,papa, 

de vrienden en familie was. 

Die en zoveel mooie herinneringen maken wie we vandaag zijn en dat 

zullen we nooit vergeten.  

Bedankt lieve mama! 

 

 

 

 


